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Hoofdprogramma

 13.40 > PAUZE 

Haal iets lekkers te lunchen 
bij de foodstands en verdiep 

je in onze sprekers 
met de boeken 

van Savannah Bay

 15.20 

Striptekenaar 
Jeroen de Leijer

Waarom we onbestemde
momenten niet altijd moeten invullen

 12.40 

Filosoof en psychiater 
Damiaan Denys

Theatrale voordracht over de angst 
voor het begin

 14.25 

Filosoof Sanne van Driel 
Anorexia als manier om 

het leven draaglijk te maken

 16.10 

Filosoof en schrijver 
Jannah Loontjens

Over waanzinnige gewoontes. Een 
diagnose van de normaliteit

 13.10 

Psychoanalyticus 
Paul Moyaert 

Waanzin is geen verzameling 
defecten om te genezen

 14.40 

Filosoof en fi lmkenner 
Patricia Pisters 

Hoe fi lm ons helpt de waanzin ‘van 
binnenuit’ te begrijpen

 16.20 

Filosoof en schrijver 
Maxim Februari 

Waarom grenzen en hokjes 
juist belangrijk zijn 

Interview door Luuk Heezen

#waanzinfestival

  12.30 > OPENING          

  16.50 > AFSLUITING  

 15.40 > PAUZE  



Workspaces
DE PUNT

 13.50 – 14.20  
Nagesprek Damiaan Denys

en Paul Moyaert
Paul Moyaert praat met zijn 

oud-leerling Damiaan Denys en 
het publiek na tijdens de pauze. 
Moderatie: Filosofi e Magazine-

redacteur Florentijn van 
Rootselaar

 14.25 – 15.25     
 15.50 – 16.50 

Talkshow: Op zoek naar
de waarheid

Waar ligt de grens tussen 
grootheid en grootheidswaan, 

tussen gekte en genialiteit? 
Bij de Waanzin talkshow gaan 
Filosofi e Magazine-redacteur 

Marc van Dijk en journalist 
Ronit Palache in gesprek met 

ervaringsdeskundigen,
onbegrepen genieën en 
andere dwarsdenkers. 

Hoe is het om in je eentje 
de waarheid te kennen? 

 16:00 - 16:45* 

De taal van waanzin
Schuilt er zin in waanzin? 
Deze werksessie brengt je 

dichterbij de belevingswereld 
van mensen die toegang 

hebben tot waanzin. 
Met onderwijskundige en 

ervaringsdeskundige 
Angèle de Jong. 

 

 DOORLOPEND 

Johan - video (18:50 min) 
van Marc van Dijk

Maak kennis met een Zuid-
Afrikaanse jongeman

die zegt dat hij Johan heet en die 
de sterren van de hemel speelt 

op een Nederlands strand.

KLEEDKAMER 2

 14.25 – 15.20* 

Waanzinnig schrijven
Neem je eigen waanzinnig 
normale gewoontes onder 
de loep in deze uitdagende 

schrijfworkshop van auteur en 
fi losoof Jannah Loontjens.

 16.00 – 17.00* 

De Kenjezelf kit
Wat komt er in je op als 
je een aubergine ziet? 

Eerste associaties zeggen 
meer over je dan een rationeel 

overwogen antwoord op de 
vraag ‘wie ben ik?’. 

Onderzoek onder leiding 
van striptekenaar en 

spiritueel gids Jeroen de Leijer
de waanzin van jouw intuïties.

KLEEDKAMER 3

 14.25 – 15.10 

 16.00 – 16.45* 

Zeggen wat niet in woorden 
te vatten is

Wat leren we van de
creatieve expressies van

mensen met een 
psychiatrische diagnose? 

In deze workshop
van fi losoof Linde van 

Schuppen onderzoek je
andere soorten

communicatie dan onze 
alledaagse taal.

#waanzinfestival

 *INSCHRIJVEN WORKSHOPS 
Wilt u één van de workshops in De kleedkamers bijwonen? 

Schrijf u dan in op de vijfde verdieping tegenover de garderobe. 
De kleedkamers bevinden zich op de vijfde verdieping bij de 

roltrappen.

KLEEDKAMER 1


